
Het verhaal van marGootje een Axels kuiken 

Het is 15 mei 2011, een Slechtvalken kuiken staat op het rooster, haar moeder, Alexia, brengt een 

duif. De kuuk durft het aan om deze duif af te pakken en trekt uit alle macht. Alexia staat dit niet toe, 

en zet een tegenactie in. Ze kan niet voorkomen dat de kuuk haar evenwicht verliest. De kuuk kan 

nog net met 1 poot het rooster vasthouden, maar door haar gewicht valt ze alsnog naar beneden….. 

 

 

Yvonne 17:19:37, zondag 15 mei 2011 

let op!!!!! 

 

pia 17:19:56, zondag 15 mei 2011 

huh 

 

Yvonne 17:20:03, zondag 15 mei 2011 

kuuk gevallen 

 

pia 17:20:10, zondag 15 mei 2011 

ben even stil van 

 

Joke 17:20:27, zondag 15 mei 2011 

weet je het zeker? 

 

Yvonne 17:20:32, zondag 15 mei 2011 

in de goot 

 

pia 17:20:45, zondag 15 mei 2011 

ja, daar ligt ze 

 

 

Joke 17:20:58, zondag 15 mei 2011 

Sjips 

 

alphons 17:21:02, zondag 15 mei 2011 

echt??????????????? 

 

wolfje 17:21:06, zondag 15 mei 2011 

inderdaad 1 naar beneden 

 

kolibri 17:21:23, zondag 15 mei 2011 

Gevallen of gefladderd? 



 

Yvonne 17:21:26, zondag 15 mei 2011 

hier was ik al zo bang voor.... 

 

Yvonne 17:21:41, zondag 15 mei 2011 

gevallen van het rooster tijdens prooi trekken met Alexia 

 

wolfje 17:21:42, zondag 15 mei 2011 

gevallen met het afpakken van de prooi 

 

alphons 17:21:43, zondag 15 mei 2011 

even rustig blijven, kuuk ziet er nog goed uit zo te zien 

 

 

http://www.natuurkanaal.nl/Forum/viewtopic.php?p=8102#p8102 

En daar sta je dan. Een meter lager dan je vertrouwde nestkast. Een maand geleden zat je nog in het 

ei. Geen zorgen. Nu sta je er alleen voor. In deze goot. Met een rand. 

 Je 3 zusjes zitten boven. Lekker warm. En krijgen volop prooien. Je vader, Alex, draagt ze aan, en je 

moeder voedert ze op aan de kuikens. Zo gaat dat hier in Axel. 

 

 

 

In de Mortel, daar helpt pa mee met alles, met het broeden, met het voederen, met het prooien 

vangen. Met niksen en lamp zitten. 



Nee in Axel is het allemaal anders. Alexia broedt. Alexia voedert. Alex vangt heel erg veel prooien, 

misschien wel allemaal. Hij plukt ze. Net zolang tot Alexia het in de gaten krijgt. Dan geeft ie de prooi 

af, en maakt dat ie wegkomt. 

Soms ziet ie kans om toch even een snackje te brengen in de kast. De kuikens denken dan: “Wie is 

toch die man die altijd het eten komt brengen…” 

In de goot…. Is het erg? Eigenlijk niet, je schijnt er lol in te hebben. Een keer voorzichtig op de rand. 

En weer terug in de goot. En weer op de rand. Dat is een leuk spel. Wel aan de kant van de goot 

blijven, de andere kant is 50 meter lager. 

 

Bij elke prooi sta je op de rand, mee te schreeuwen. Maar Alexia hoort je niet. Je komt er niet 

bovenuit met je zachte gekrijs. Kan je niet harder? Nou dan maar niet, je hebt toch geen honger. 

Lijkt. Na een poos hou je het voor gezien. Je kijkt de wijde wereld in. Wow, wat is er veel te zien. 

Vanuit de kast zag je al veel. Maar nu is kun je wel heel ver kijken. Rare dingen aan de horizon. Het is 

wel gemakkelijk als je een kilometertje ver kan kijken. Dat zullen de mensen nooit meemaken. 

 

Het waait wel hier op de rand. Nou dan gaan die rare witte pluisjes misschien weg. Die heb je toch 

niet meer nodig. Wat een avontuur. Een paar weken geleden nog in een zak meegenomen, ringen 

om. En weer terug. Niks te eten gekregen, dat was nog het ergste. En nu dit weer. 



 De goot en de rand zijn van metaal. Dat is maar koud aan je pootjes. Onderaan de camera is een 

plankje. Dat voelt veel fijner. Daarom zit je daar natuurlijk ook wat vaker. Willy heeft dat bedacht. 

Door de camera kunnen jullie anders niet op de rand rondrennen. Die rare paal. Met dat bolletje 

erop. Je zou het gevoel krijgen dat er wel honderden ogen op je gericht zijn…. 

 

16 mei 2011: Nou, je kropje is al lang leeg. Een hele dag zonder eten. Pfff. Had je nou maar niet zo 

gulzig geweest. Een hele duif voor jezelf. Dat kon je toch ook helemaal niet op. Wat dacht je. En 

waarom is er geen trapje. Zodat je weer snel in het nest kon klimmen. En voortaan achteraan kon 

gaan staan. Totdat je zusjes genoeg hadden. 

 

Alexia weer met een prooi op het rooster. Mamma, hier ben ik, ik heb honger. Nee mamma ziet je 

niet. Is te druk. Die denkt vast, als je honger hebt, dan kom je wel eten. Dat wil ik ook mamma, maar 

ik kan niet op het rooster. Het is te hoog voor me. Mamma geloof me nou, ik durf dat nog niet. Ik ben 

nog maar een kuiken. 

 

De zon gaat onder. Zou er nou helemaal niemand zijn die iets om je gaf. Je bent nog maar even op 

deze wereld. Ze nemen alle maatjes van je. Doen ringetjes om. Nemen foto’s. Zetten je op de film. 

Maar helpen is er niet bij. Er is niemand die iets om je geeft. Zomaar een kuuk, in een goot. Alleen….. 



 

17 mei 2011: De zon komt op. Tijd om je verenpakket goed bij te werken. Geen pluis aan je lijf als het 

dan toch slecht moet aflopen. Eigenlijk voel je je helemaal niet slecht. Dat kuikenvet is al aardig wat 

minder geworden. Ja, je krijgt nou eenmaal veel eiwitrijk voedsel van pappa en mamma. Dat is 

natuurlijk niet voor niets. Je zusjes staan al te kijken. Ze willen ook graag op die rand. Ze willen ook in 

de goot. Ze durven niet. Ze staan in de nest opening. Af en toe een pootje op het rooster. 

Nee, die moeten nog maar even wachten. Dat plankje is van jou. De goot ook. Dan woon je maar een 

tijdje in de goot. marGoot. Hihi, jij marGootje. Je voelt je levendig. Nog maar eens de veren 

bijwerken. De Koningin zou zo maar eens kunnen komen. Of is ze nog prinses? Ze is toch jarig 

vandaag? 

Een zusje zit op het rooster. Fladdert en flappert met haar vlerken. Rent het rooster op en neer. En…. 

Verdwijnt met een vaartje in de kast. 

 

Het is even na 20:00uur. Daar is mamma weer, met een witte prooi. Mammaaaaaaaaaaaaaa. Ze 

heeft  hooooonger. Hoor haar dan. Alexia gaat op het afdakje zitten. De zusjes in de kast hebben het 

niet door. Die blijven stil. MarGootje wat doe je nu? Je loopt maar te rennen en te schreeuwen. Zo 

kennen we je helemaal niet. Wat een kabaal. Hoppa in de goot en rennen maar. Onder de kast door. 

Naar de andere kant. Alexia ziet in haar ooghoek iets bewegen. Wat is dat nu, wat doet haar kuuk 

daar? Waarom maakt ze zo’n kabaal. 



 

 

Margootje rent weer naar de andere kant en laat nog harder horen waar ze zit. 

 

 

 Alexia vliegt van het afdakje en komt met een plof boven op de nestkast. 

 

 De zusjes weten niet wat er aan de hand is, en blijven bijna stil. Alexia vliegt naar MarGootje waarbij 

de kuuk de prooi afpakt en onderin de goot gaat zitten.  



 

Margootje, je schermt met je jonge vlerken je eigen prooi af. Niemand komt eraan. Je trekt en trekt 

en stukjes vlees gaan je snavel binnen. Mmmmmmmm dat smaakt naar meer. Je eerste prooi die je 

zelf aan stukjes scheurt. Alexia vind het best. 

 

Na een poos heb je genoeg. De prooi is voor 3 kwart op. Je krop zit vol. Met gemak klim we weer op 

de rand. Ja, die rand is niet moeilijk meer. Je hebt 2 dagen kunnen oefenen. En rennen. Het snelste 

Slechtvalken kuiken in Axel….. te voet. Op de rand is het goed uitkroppen. 

Alexia laat niets verloren gaan. Ze vliegt in de goot en pakt de prooi op. Er zit nog genoeg aan. Ze gaat 

voor marGootje zitten. En voert haar nog een paar stukjes. Margootje durft geen nee te zeggen. 



 

Ze probeert nog “pap”  te zeggen. Maar het lukt haar niet. Haar krop zit vol. Krop? Het is net een 

rugzakje van voor. Het tekent zich af als een hartje. Een voldane takkeling. Het kuuk zijn is ze in twee 

dagen verloren. Ze takt al van goot naar rand, van rand naar goot. Kan haar eigen eten pikken. 

MarGootje heet vanaf vandaag  MarGoot. 

 

Avontuur van marGoot met haar “eerste” prooi: http://www.youtube.com/watch?v=xgIdb2-4tcI 

 

 

 

  

 


